
Ach, keerde toch voor Israël het tij, 
zodat de mensen weer in vrede leven. 
Als God uit Sion eerherstel zal geven, 
is Israëls gevangenschap voorbij, 
juicht Jakob blij. 
 

 

Dat onder ons 
ook deze dag 
uw wil geschiedt, 
ja, dat elk van ons 
het leven daartoe dient! 
Dat bidden wij 
om Hem in wie 
te lezen staat 
hoe Gij van mensen houdt. 

Gebed van de Dag woensdag 11 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 14:4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 19:12-29  
(Genesis / Bereesjiet 18:1-22:24, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Wajeera (Hoofdstuk ‘En Hij verscheen!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Hoor mijn gebed 
https://www.youtube.com/watch?v=FbJjYoNb8vs 
  
Gebed  
 
Gij hebt ons 
aan elkaar gegeven 
en wekt ons uit de sluimer 
van de eenzaamheid. 
Waar onze naam genoemd wordt, 
waait uw Geest. 
Aanspreekbaar zijn wij 
op een nieuwe naam: 
kinderen van het Rijk 
dat komen zal. 
 
Bind ons met liefde 
elkaar op het hart; 
dan delen wij 
in het leven van uw Zoon,  
dan worden wij zijn lichaam 
in deze wereld. 
 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang. 

Judas 1:7  

Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de 

steden eromheen, die op dezelfde wijze als 

zij hoererij bedreven hebben en ander vlees 

achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een 

waarschuwend voorbeeld, doordat zij de 

straf van het eeuwige vuur ondergaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=FbJjYoNb8vs

